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Gosia: De nieuwe tijd presenteert ons reïncarnatie als iets dat noodzakelijk is ... lessen die we leren, 

enz. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het niet zo was... of in ieder geval niet precies zo. 

 

Swaruu : Ja, er zijn lessen te leren. Niet alles wat New Age is, is fout. Maar wat er gebeurt, wordt 

veranderd in het voordeel van de controllers. Je moet te allen tijde vrij blijven. Zelfs de negatieve 

weten dat ze de Vrije Wil niet kunnen schenden. Dus in plaats daarvan mindcontrol. 

 

Gosia: Ja precies, zo zie ik het. We moeten vrij blijven in onze beslissingen om al dan niet te 

reïncarneren. Maar als je ertoe wordt gebracht te geloven dat je je fouten MOET blijven 

terugbetalen, en de ervaringen herhalen om te leren... dan wil je teruggaan. Dat is de val. 

 

https://youtu.be/j0w8Kki35PM


Swaruu : Mensen willen terug. Ze reïncarneren vrijwillig in levens vol pijn omdat ze geen andere 

optie kennen. De noodzaak van enkelen om van de aarde een fijnere plek te maken om te leven is 

geldig, maar het komt ook voort uit het feit dat ze ten onrechte aannemen dat de aarde de enige 

plek is waar leven bestaat, de enige plek om in te incarneren als een "mens" een ervaring te hebben. 

 

De aarde is slechts... één... meer... plaats van talloze planeten en beschavingen vol mensen die 

technisch gezien 'mensen' zijn. De aarde is bedoeld om precies te zijn zoals ze is. Vind je het niet 

leuk? Dat is het punt om daar te zijn geïncarneerd, nu weet je als ziel dat je dat soort ervaring niet 

wilt en dus in je volgende incarnatie ben je er bijna zeker van dat je er niet zo een zult hebben en je 

zult het perceptuele vermogen hebben om dat te waarderen andere incarnatie zoals je weet wat je 

wilt en je hebt het contrast tussen een moeilijke planeet zoals de aarde en je huidige mooie leven in 

Taygeta of waar dan ook. 

 

Gosia: De aarde is bedoeld om precies te zijn zoals ze is. Met alle opgelegde 3D... en wij proberen te 

breken... hoe past het echter bij deze verklaring? Wie bedoelt dat het precies is zoals het is? De 

gevangen Lyrians 12.500 jaar geleden meenden het niet, nee? En het blok zou tijdelijk zijn. 

 

Swaruu : De aarde is daar, gezien vanuit een uitgebreid gezichtspunt, als de enige plek in het 

universum waar je naar binnen kunt gaan en alles kunt ervaren wat je daar ervaart. Het feit dat je 

zelfs de 3D-reptielen van Cabal ziet die "arme kleine weerloze mensen" als "fout" misbruiken, is 

omdat het past in je persoonlijke geloofssysteem over wat goed en wat verkeerd is. 

 

Goed en fout zijn slechts standpunten. Als je het niet leuk vindt om in 3D te leven, moet je begrijpen 

dat het jouw beslissing was om daar te incarneren of daar naar binnen te gaan. Ik weet dat velen het 

er niet mee eens zijn. Maar mensen die zo denken, hebben niet genoeg bewustzijn ontwikkeld om 

zelfs maar te begrijpen dat het zo is . geen slachtoffers. Je maakt je leven, je hebt het gemaakt, 

arcons , reptielenbanken, hypotheken.... 

 

Gosia: Maar jij vindt het ook verkeerd, nee? Daarom help je mee. 

 

Swaruu : Ja... we zien als collectief wat er op aarde gebeurt als verkeerd. We zijn het met u eens en 

met de uitgebuite mensen. Daarom zeg ik dat ze zelfs hier niet begrijpen dat de aarde precies is zoals 

ze zou moeten zijn. Maar onthoud dat ik dit vanuit een nog uitgebreider gezichtspunt zeg, en zoals 

we al eerder zeiden, je moet in een schizofrene gemoedstoestand komen, waarbij je twee 

tegenstrijdige gezichtspunten als beide volkomen geldig begrijpt. 

 

Gosia: Maar ik bedoel... het 3D-slot... de Lyrians die waren opgesloten... ze bedoelden het niet dat 

het zou gebeuren. Om de aarde op te sluiten in 3D. Of bedoelde je metafysisch, zelfs zij meenden 

het? 

 



Swaruu : Vanuit het perspectief van hogere rijken, waar iedereen vandaan komt, is het precies wat ze 

van plan waren te leven. En het is ook onze rol als "positieve krachten" om daar tegen te zijn. 

Werken 'voor de bevrijding van de aarde'. Het is een rol. 

 

Gosia: Als ze van plan waren in een 3D-sluis te leven... ik bedoel de Lyriërs ... ten tijde van de sluis... 

betekent dit dat hun ziel moest WETEN dat dit zou gebeuren. Dat ze het WILLEN. 

 

Swaruu : Dat klopt, en... weet dat ze dat deden. 

 

Gosia: Hoe? Omdat hun ziel ook in de cyclische lus zit en ze die al hebben beleefd? 

 

Swaruu : Hun ziel zit in een lus, ja. Maar de reden die ze weten is dat er geen tijd is, dus vanuit de 

hogere rijken waar de perceptie van tijd nog plastischer is, kunnen ze weten wat ze zullen leven. EN... 

 

Onthoud dat alles wat je leeft en meemaakt een spiegel is van je eigen waarneming. En je 

waarneming is direct gebaseerd op je frequentie. Dus je kunt alleen ervaren, je kunt alleen zien waar 

je een vibrerende match mee bent. Dus dat is de basis van mijn argument dat de aarde precies is 

zoals hij zou moeten zijn. Wil je het niet? Dan... Wees er geen frequentie-match mee! 

 

Gosia: Ja Swaruu , ik begrijp de realiteit ervan... en veel mensen ook... maar velen zullen dat niet... 

zelfs daar zei je dat sommige mensen in je groep het niet helemaal begrijpen. Dus stel je voor hier... 

het is 10 keer erger om deze dingen te zien... de val hier is erg diep, erg plakkerig en trekt mensen 

naar beneden van dit begrip. 

Dus ik hoop dat uw mensen begrepen kunnen worden met mijn mensen op aarde. En medelevend. 

En ik denk dat het mijn rol is om ook op de een of andere manier een brug te slaan tussen de twee 

beschavingen. Overbrug het begrip van beide naar elkaar toe. Ik kan fout zijn. Ik heb misschien 

helemaal geen rol. Ik zou hier gewoon op vakantie zijn gekomen! 

 

Swaruu : Zie het zo... De aarde gaat hoe dan ook opstijgen. En iedereen zal opstijgen wanneer elk van 

hen er klaar voor is. vroeger of later. Degenen die nog niet wakker zijn, zijn nog niet klaar om gewekt 

te worden, maar ze zullen het op hun exacte tijd doen. Je kunt mensen niet veranderen. Ze kunnen 

alleen waarnemen en begrijpen wat je zegt, wat je ze vertelt als (en het is een grote als) ze een 

frequentie-overeenkomst zijn met wat je zegt. 

 

Als ze dat niet zijn, zullen ze wat je zegt afdoen als leugens of het zelfs helemaal niet zien. Zelfs als je 

de hogere wijsheid spreekt. En velen zijn er op vakantie, ja. Vertel me wat je daar beneden doet! En 

ik denk dat het ook mijn rol is om velen hier wakker te maken die nog steeds vastzitten in oude 

overtuigingen! Maar net als bij jezelf kan ik alleen een ander perspectief bieden. 



En iedereen die een ander perspectief heeft, heel anders dan de anderen, is omdat ze in hogere 

bestaansniveaus hebben geleefd, dus ze zenden hun persoonlijke frequentie naar anderen daar. Jij, 

net als anderen, geeft andere mensen de kans om een beetje van 5D en hoger te zien, gewoon door 

daar beneden te zijn. 

  

Opnieuw reïncarneren in Taygeta : 

Gosia: Als je niet hoeft te sterven... blijf gewoon regenereren... waarom sterf je en word je opnieuw 

geboren? 

 

Swaruu : Omdat je niet langer de noodzaak ziet om als jezelf door te gaan als één persoon in het 

bijzonder, en je hebt alle mogelijkheden van je huidige "avatar" uitgeput, dus je hebt een andere 

nodig. Je wilt toch ergens anders een nieuwe start maken, ook al is het binnen dezelfde samenleving. 

Maar stel dat 950 jaar iemand zijn, vermoeiend kan worden. Je wilt iets anders. 

 

Gosia: Maar een andere is ook een TP... dat is niet te gevarieerd toch? Ik zou het begrijpen als je een 

Arcturiër zou worden of zoiets. Waarom altijd dezelfde samenleving? Niet saai? 

 

Swaruu : Jij kunt dat ook zijn, geen grenzen. Iedereen is anderen geweest. Er wordt gezegd dat 

mensen het DNA van minstens 12 buitenaardse soorten dragen... de reden daarvoor is dat het DNA 

informatie bevat zoals een harde schijf en de reden dat mensen die 12 soorten (of meer) erin 

hebben, is omdat ze leden van al die 12 of meer soorten. Aan de andere kant is het comfortabel om 

te reïncarneren in een soort die je kent en leuk vindt. Ook heeft een ziel geen geslacht en geen soort. 

Maar hij houdt er absoluut van om bij de ene soort te zijn en geeft er de voorkeur aan het ene 

geslacht boven het andere te zijn. 

 

Gosia: Dat is geen verkennende geest. Comfortabel zijn. Je kunt geen nieuwe dingen ontdekken als je 

je altijd op je gemak voelt. 

 

Swaruu : En TP is een ontdekkingswedstrijd, dus als verkennen je ding is, is het handig om TP te zijn. 

We zijn hier stoute meiden, altijd iets in huis! 

 

Reïncarneren in dieren: 

Gosia: Je zegt dat dieren mensen zijn. Ik heb deze vraag: reïncarneren wij ook als dieren? En dieren in 

mensen? 

 

Swaruu : Een dier heeft één reeks ervaringen, frequentie die we over het algemeen 2d zouden 

kunnen noemen. Ze zullen uiteindelijk genoeg bewustzijn verwerven om door te groeien naar meer 

gecompliceerde wezens. Maar dat is relatief aan het dier en je kunt hun frequentie niet 



veralgemenen als vanzelfsprekend dat ze in een lagere staat zijn dan de jouwe of de onze, dit is 

bijvoorbeeld het geval bij dolfijnen. 

 

Dieren zijn gewoon meer mensen, ze zitten in een lichaam van een dier, gewoon omdat het 

overeenkomt met hun eigen expansie, met wat ze willen ervaren. Maar in het geval van een zeer 

geavanceerd wezen, zoals jij, is er geen vooruitgang in bewustzijn, geen leren van de ervaring van 

bijvoorbeeld incarneren in een eekhoorn. Dat was je toch al lang geleden, ooit was je ze allemaal. 

Alle dieren of bijna allemaal. Je bent voorbij dat "schoolcijfer". 

 

Gosia: Dus in het algemeen gaat iemand die nu een mens in een menselijk lichaam is, niet in het 

dierlijke lichaam ja? Maar het dierlijke bewustzijn kan zich uitbreiden en een mens worden ja? 

 

Swaruu : Ja in het algemeen ja. Maar onthoud dat veel dieren verder gevorderd zijn dan mensen. En 

de term of naam dier is slechts een concept van de aarde. Kijk naar de Urma . Het zijn katten, zeer 

geavanceerde katten met een gecompliceerde cultuur en interstellaire beschaving. 

Kijk naar de Alpha Draco. Ook interstellair en geavanceerd, het zijn drakenhagedissen. 

Kijk naar de Arcturiërs ( Dieslientiplex ), ze zijn vreemd en lijken op amfibieën. Vanuit het oogpunt 

van de mens zijn het allemaal dieren. 

 

Dus dat is de reden waarom, zolang iemand dieren eet, ze niet interstellair kunnen zijn, ze kunnen 

niet vooruitgaan. Want dat is alleen maar mensen opeten. Dieren zijn geen voedsel, het zijn mensen. 

Er zijn alleen frequenties van bewustzijn. Als een lichaam past bij de frequentie dan is het een match 

met het bewustzijnsniveau van de Bron of de ziel. 

 

Er is een oneindig aantal lichaamsconfiguraties. Het zijn allemaal dieren, inclusief de mens, de 

Lyrische , de Taygetan . Het is een progressie van een lagere bewustzijnsstaat naar een hogere. 

 

Je krijgt geen ziel... Zelfs als een holografisch fragment van de Bron... Je maakt je ziel terwijl je gaat. 

Je ziel is wat je ervan maakt, het is jouw creatie. Je ziel is een dynamisch proces, je bouwt het terwijl 

je gaat, incarnatie na incarnatie. 

 

Het "dier" waarin u zich bevindt, is slechts een punt van aandacht. Het zal spoedig naar een ander 

verhuizen, dus er is geen dood, alleen een nieuwe staat in de eeuwige voortgang naar heelheid, 

Bron. Je bent allebei compleet, en bron, eeuwig en al "het" en tegelijkertijd als je "het" bent, verlang 

je naar meer expansie, meer bewustzijn, meer varianten, meer ervaring. 

 

Door te zeggen dat dieren mensen zijn, bedoel ik dat er geen verschil is tussen een dierlijk lichaam en 

een menselijk lichaam, het is gewoon een avatar die die ziel dient op dat punt in haar voortgang. Het 



concept 'dier' is slechts een menselijke term, waarbij mensen als iets aparts van dieren worden 

geplaatst als ze hetzelfde zijn. We zijn allemaal containers voor zielen. En er zijn geen zielen zoals in 

het meervoud, omdat er geen tijd is, we zien onszelf in een ander stadium, allemaal NU, allemaal 

tegelijk. Alle dieren, alle mensen, alle andere soorten, ze zijn allemaal één wezen, Bron. JIJ, ze zijn 

allemaal jou vanuit jouw gezichtspunt, ze zijn allemaal MIJ vanuit de mijne, ze zijn allemaal jouw 

hond vanuit zijn eigen gezichtspunt. 

 

Reïncarnatielussen: 

Swaruu : Ik weet dat je je bewust bent van het Samsara-wiel (Hindoe-concept) waar je leven na leven 

rond en rond gaat. Maar het is veel groter en veel gecompliceerder dan dat... er is een groter 

volgende wiel. Zoals ik Robert gisteren vertelde... Vaak zitten mensen in een cirkel of een spiraal van 

reïncarnaties, en meerdere mensen kunnen in dezelfde spiraal zitten. 

 

Ik legde het Robert op deze manier uit: John incarneert in Jane... Jane in Thomas, Thomas in 

Elisabeth, Elisabeth in John (opnieuw), John weer in Jane... en rond en rond gaan we. (Of een 

gesloten spiraal waarin Francis keer op keer in zichzelf reïncarneert omdat ze de dingen goed wil 

doen). En rond en rond gaan we totdat zoiets als een groei in bewustzijn een bewustzijn triggert dat 

je bevrijdt van dat uitgebreide wiel. Elke keer dat je weer een persoon bent, zijn de dingen ook iets 

anders, maar dan blijft het grootste deel hetzelfde. 

 

Gosia: Hoe absurd en saai! Waarom doen we dat? dat wil ik niet doen! 

 

Swaruu : Omdat die mensen erg met elkaar verbonden zijn en ze geloven dat ze karma aan elkaar 

moeten betalen, maar ze zijn dezelfde ziel, dus ze kunnen zelfs naast elkaar bestaan. Dus de reden 

waarom John en Elisabeth zulke goede partners zijn en verliefd werden en de afgelopen "22 jaar" 

samen zijn geweest, is omdat ze dezelfde persoon zijn, alleen in verschillende incarnaties. 

 

Gosia: Wauw. Dus in zekere zin... als dat zo is... als we ze ontmoeten, herkennen we ONSZELF daar... 

is dat waarom ze vertrouwd aanvoelen? 

 

Swaruu : Ja! Dat is een van de redenen, maar er zijn andere. En hoe kon ik dit weten? Ik weet dit 

omdat het empirisch wordt bevestigd, niet alleen door mij, maar door zowat alle anderen hier, van 

mijn ras en ook anderen. Wij herinneren. 

 

Gosia: Moet wel gek zijn om dit allemaal te onthouden? Al je ervaringen uit het verleden, gevoelens 

over hen voelen, nostalgische herinneringen voelen, enz .? 

 

Swaruu : De meeste mensen hier herinneren zich zo'n 2 of 3 vorige levens... de andere zijn als een 

droom, vaag! Maar ik ben een van de uitzonderingen, ik herinner me talloze levens, ik heb niet eens 



de moeite genomen om ze te tellen. Gedeeltelijk daarom ben ik zo raar! Ja! Je voelt nostalgisch, ik 

huil om dingen die ik mis, en ik lijd voor de dingen die ik mijn leven lang geleden verkeerd heb 

gedaan. Het is heel moeilijk om niet te vergeten... Ik wou dat ik het kon, maar ik kan het niet 

vergeten. 

 

Het probleem hier is dat ik me meerdere levens herinner als een " Swaruu "-variant, omdat ik steeds 

maar rondging als mezelf. Ik ben vele malen gestorven en ik heb die levens vele malen geleefd zoals 

ieder ander dat doet, het verschil hier is dat ik het me herinner omdat ik dat te vaak heb gedaan. 

Dus... naast mijn tijd om in een schip te springen waarmee ik gebeurtenissen kan zien, heb ik ook 

mijn leven als Swaruu vele malen geleefd. En ik herinner het me. 

 

Gosia: Oké. Die incarnaties in John, dan Jane, dan Thomas enz... omvat het ook de ET-incarnaties? Of 

heb je het alleen over aardse cycli? 

 

Swaruu : Het omvat veel plaatsen. De locatie is hiervoor niet van belang, zoals in Taygetan --> Yena --

> Human --> Antarian --> Taygetan weer. Maar in het geval van de aarde, zou je in een val kunnen 

lopen die je daar houdt om daar te reïncarneren, die val is de religies-val die door de negatieven 

wordt geïmplementeerd als middel om de mensen te beheersen, en het etherische hek rond de 

planeet (Van Allen Belts ) die het voor een ziel onmogelijk maken om aan de reïncarnatiecyclus van 

de aarde te ontsnappen. (Behalve als het je lukt om een frequentie te hebben die hoog genoeg is om 

door de Van Allen Belts te gaan). 

 

Gosia: Dus je bedoelt dat je weer dezelfde persoon wordt als voorheen? Niet A naar B, dan C, dan D 

etc op de lineaire manier... maar A, B, C, D, en dan A, B, C, OPNIEUW? In een cirkel? Ik voel dat je 

cirkelvormig bent. 

 

Swaruu : Dat klopt in een vicieuze cirkel die duizenden jaren kan duren om zich te herhalen. Het is 

circulair. 

 

Gosia: Dus zelfs jij zit in je eigen soort val. 

 

Swaruu : Dat ben ik, ja. 

 

Gosia: Hadden we dit gesprek dan voor die tijd? Jij en ik? En je herinnert je het nog? 

 

Swaruu : Ik kan onmogelijk alle details onthouden, laat staan een individueel gesprek, maar het 

belangrijkste idee van wat er zal gebeuren is er en ik herinner het me wel. 



 

Gosia: En wat zal er gebeuren? Als je het me kunt vertellen? Of zou dat te veel predisponeren? 

 

Swaruu : Als ik het je vertel, zal ik het naar je toe laten komen omdat je het in je bewustzijn hebt. 

Niks mis mee, integendeel. Als ik je alle details zou vertellen, zou ik een soort god spelen, en ook wat 

ik ook mag voorspellen, door het simpele feit dat ik zei dat het het verandert. 

 

Door de ware aard van tijd kun je de tijdlijn van iemand anders niet veranderen, alleen die van jou. 

Dit is de reden waarom zoveel goede helderzienden de dingen niet nauwkeurig voorspellen, omdat 

ze dingen vanuit hun eigen tijdlijnperspectief waarnemen, en niet die van de ander. 

 

Dus dit gezegd hebbende, kan ik om alle praktische redenen de toekomst niet echt weten en wat er 

zal gebeuren, zelfs als ik dit al vaker heb meegemaakt. Het oude axioma dat dingen maar één keer 

kunnen gebeuren, is waar. Zo kort. Zelfs als ik dit keer op keer heb meegemaakt, vele malen, kan ik 

de toekomst nog steeds niet voorspellen. Dat is het hele punt van mijn werk en wat ik probeer bloot 

te leggen aan de rest. Dat de tijdlijn die technologie en theorie verandert, verkeerd is. Bekijk het 

uitgebreide Samsara-wiel vanuit een ander perspectief... 

 

Gosia: Oké. Klaar voor een ander perspectief. 

 

Swaruu : Het is geen wiel vanuit het uitgebreide gezichtspunt, wiel alleen op aarde als gerecycleerde 

zielen. Het is een spiraal, die schijnbaar een cirkel rondgaat, maar bekijk het vanuit een breder 

gezichtspunt en je zult zien dat het zichzelf nooit echt herhaalt... 

 

Gosia: Ik zie ja! Ik hou van spiralen... goed perspectief! 

 

Swaruu : Het herhaalt zich nooit echt... Maar het breidt zich steeds verder uit terwijl het ervaring 

opdoet, want het enige wat een ziel wil is expansie, meer bewustzijn... Dat is waarom ik ben zoals ik 

nu ben na zoveel tijd springen. Tijd is niet cyclisch, zoals velen durven zeggen. Maar door de looping 

lijkt het alsof het zo was. Maar het is slechts een illusie. 

 

Gosia: Oké, ik begrijp het. En waarom zijn die incarnaties cirkelvormig... zelfs als het spiralen zijn, 

waarom keer je terug naar dezelfde persoon? En niet gewoon ANDERE mensen zijn? Er zijn oneindig 

veel mogelijkheden van wie we kunnen zijn. Waarom teruggaan naar dezelfde? 

 



Swaruu : Oneindige mogelijkheden, ja! Toch ga je terug omdat je constant het gevoel hebt dat je het 

beter had kunnen doen. Je gaat terug om je fouten te corrigeren. Maar je moet je realiseren dat er 

geen fouten zijn, alles is een ervaring, en het beste leren komt van de moeilijkste ervaringen. 

 

Gosia: Precies, er zijn geen fouten. Dus waarom laten we onszelf teruggaan? Waarom ga JIJ terug? In 

plaats van te gaan verkennen om iemand anders te zijn... ergens anders... 

 

Swaruu : Omdat er mensen zijn die je vooral in je leven raken. De ene keer ben je jezelf, de volgende 

keer ben je je moeder, of je vriendje, dus je moet loslaten! Probeer niet om dingen voor hen op te 

lossen, want je zult nooit klaar zijn. Je repareert iets en je zorgt ervoor dat er nog iets mis gaat in het 

proces. Vergeef jezelf. Laat het allemaal gaan om te ascenderen. Zo is het. Totdat je je realiseert dat 

je om te ascenderen simpelweg het beste uit elke ervaring moet halen en los moet laten. Dat loslaten 

is precies: al het karma loslaten. De echte truc is om eindelijk te begrijpen dat je perfect bent zoals je 

bent. Houd van jezelf als Bron en laat alles los. = Geen karma. 


